
26 w w w.vkt.be

De Katharen zijn vlakbij en in de aanloop naar de Franse 
Pyreneeën een (onterecht) nog weinig bekende regio voor 
ons Belgen. De Katharen, ook wel Albigenzen genoemd, 
waren een religieuze beweging die in de 12e eeuw opbloeide 
in Zuid-Frankrijk, met name in de regio Languedoc. Hun leer, 
die sterk afweek van die van de Katholieke Kerk, maakte hen 
tot een doelwit van vervolging. Paus Innocentius III riep in 
1209 een kruistocht uit tegen de Albigenzen. Deze kruistocht 
was een van de bloedigste in de geschiedenis en leidde tot 
de systematische vervolging en uitroeiing van de Katharen. In 
1244 viel het laatste bolwerk van de Katharen, het kasteel van 
Montségur, na een langdurig beleg. Op deze reis willen we dus 
in een prachtige streek een stukje geschiedenis oppikken.

Ontdekkingstocht door de verborgen geschiedenis 
van de Katharen in een prachtig landschap

Katharen 13 – 25 JULI  2025

Dag 3 Busuitstap naar Foix en Montségur, 
respectievelijk de uitvalsbasis voor de 
Katholieke kruisvaarders tegen de Katharen 
en het laatste bolwerk van de Katharen. 
Het kasteel, gelegen op een steile rotspunt, 
biedt een adembenemend uitzicht over 
de omliggende vallei en is een populaire 
bestemming voor geschiedenisliefhebbers 
en wandelaars. Je vindt er een museum 
over het specifieke leven van de Katharen.
Dag 4 Busuitstap naar Narbonne met een 
geleid bezoek aan de historische stad met 
zijn vele pittoreske straatjes en pleintjes, 
het canal de la Robine (Unesco Wereld
erfgoed) dat verbinding geeft met de zee, 
zijn Kathedraal en het Bisschoppelijk Paleis. 
Narbonne was trouwens een broeihaard 
van het katharisme, maar ook de plaats 
van waaruit de strijd van de katholieken 
tegen de katharen werd geleid. Vandaar 
naar de Abdij van Froidmont waar we niet 
alleen de abdij bezoeken maar ook een 
wijntje proeven uit de caveau van de abdij. 
’s Middags vrije lunch. 
Dag 5 Begeleid bezoek met de benenwagen 
aan de Cité van Carcassonne. Carcassonne 
is de bekendste stad in het land van de 
Katharen. De dubbele ringmuur, de talrijke 
torens en de smalle pittoreske straatjes met 
prachtige vakwerkhuizen nemen je mee 
terug in de tijd. We bezoeken het Chateau 
Comtal en De Porte Narbonnais en last but 
not least de basiliek Saint Nazaire. 
Dag 6 Busuitstap naar Béziers en geleid 
bezoek aan de stad. Béziers is helaas ook 

Programma
Dag 1 Aankomst, onthaal en wel-
komstdrink om 19u op de camping bij 
Carcassonne. 
Dag 2 Verkenning van de omgeving, met 
een zicht op de “Cité van Carcassonne”. Dit 
is de grootste Europese beschermde burcht, 
met zijn prachtige ommuring en kasteel 
op wandelafstand (2 km) van de camping. 

Een bezoek aan de Cité is voor later, want 
vandaag wandelen we begeleid door de 
oude stad. Via de Pont Vieux duiken we in 
de oude stad en bezoeken de Cathédrale 
Saint-Michel, de Place Carnot en “la Bastide 
Saint-Louis”, het hart van de stad. ’s Avonds 
spectaculair vuurwerk vanaf de Cité ter 
gelegenheid van de Nationale Feestdag van 
Frankrijk . 
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LEDENPRIJS

per persoon  
(basis: 2 pers./eenheid):	 € 970

per bijkomende persoon  
(vanaf 3de pers.): 	 Prijs op aanvraag

alleenreizende:	 € 1240 
(honden niet toegelaten)

IN DE PRIJS INBEGREPEN

Alle kampgelden incl.taks en elektriciteit • 
Welkomstdrink • Begeleid bezoek: oude stad 
van Carcassonne, Narbonne, de Cité van 
Carcassonne, Béziers en een wijnhuis in Limoux 
• Toegangsgelden: Cathédrale Saint-Michel, 
Foix Chateau, Montségur Chateau, Narbonne 
kathedraal, Narbonne bisschoppelijk paleis, 
Chateau Comtal, Baseliek Saint Nazaire en Son et 
Lumière. • Boottocht Canal du Midi • Wijnproeverij 
• 5 busexcursies • 2 lunches • Afscheidsetentje • 
Reisbrochure.  

REISBEGELEIDING 

Roland April en Lieve Saerens

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM 

1 april 2025 

RESERVEREN 

via www.vkt.be/reizen

VRAGEN OVER DEZE REIS OF NOG GEEN LID? 

travel@vkt.be of 09 223 77 91

bekend om een van de bloedigste episodes 
uit de Albigenzense kruistochten tegen 
de Katharen. Doorheen de geschiedenis 
is de stad tot volle bloei gekomen en het 
is nu één van de belangrijkste steden 
vlakbij de Middellandse Zee met vele 
bezienswaardigheden zoals de kathedraal, 
het sluizencomplex van Fronsénac uit de 
17e eeuw, de muzikale fontein, de overdekte 
markthallen en nog vele andere.
Dag 7 Vrije dag. Suggestie: neem het treintje 
en maak een rit door de Cité, bezoek een 
“bodega” en proef de Corbière-wijnen in de 
omgeving of gewoon een dagje rust op de 
camping aan het zwembad. In de namiddag 
spel zonder grenzen op de camping. De echte 
liefhebbers van de lokale cultuur en gastro-
nomie kunnen de lokale markt bezoeken op 
loopafstand, één van de bekendste markten 
uit de streek. Geniet van de gratis optredens 
van het Festival van Carcassonne dat jaarlijks 
heel de maand juli duurt.
Dag 8 Boottocht Canal du Midi met  
picknick. Nadien door de pittoreske 
winkelstraatjes van Carcassonne flaneren 
en een terrasje meepikken. In de late 
namiddag genieten van de straatanimatie 
in de stad ter gelegenheid van het festival 
en ’s avonds genieten van het spektakel son 
et Lumière aan de muren van de Cité.
Dag 9 We rijden met de bus naar 
Minerva en bezoeken het middeleeuwse 
typische Katharenstadje waar de volledige 
Katharenbevolking uitgemoord werd, dat 
vervolgens tot in de 20e eeuw vervallen 

bleef staan en nu in herstel is. We doen er 
ook een wandeling (voor de liefhebbers) 
van ongeveer 7 km met prachtige zichten in 
de kloof van de Cesse en de Brian. 
Dag 10 Busuitstap naar Limoux met 
gezamenlijke lunch, een bezoek aan de 
stad, een proeverij en geleid bezoek aan een 
gekend wijnhuis van de Blanquette en de 
Crêmant de Limoux.
Dag 11 Uitstap naar het meer van Cavayère 
met een wandeling rond het meer (4,7 km), 
een tochtje op het meer in een ‘pedalo’ of 
gewoon genieten op het strand. Suggestie: 
een fietstochtje naar het meer (7 km x 2 
natuurlijk en slechts lichtjes heuvelachtig 
maar wel zeer veilig rijden). Het meer kan 
je ook bereiken met eigen vervoer. Er is een 
ruime parking.
Dag 12 Laatste dag genieten van de stad 
en het festival. In de voormiddag doen we 
een wandeling langs de oevers van de Aude 
en het Canal de la Robine. We bezoeken de 
zeer gekende overdekte markt in les Halles 
Montagné, een gebouw uit de 17e eeuw 
waar je alle lekkernijen en specialiteiten uit 
de streek vindt. Nadien voorbereiding van 
de thuisreis en ‘s avonds afscheidsetentje. 
Dag 13 Terugkeer naar huis na een leuke 
en deugddoende vakantie. 

Het programma kan nog lichtjes aangepast 
worden ingevolge de programmatie van het 
Festival van Carcassonne in de maand juli. 


